Footprint 5

Allereerst wil ik iedereen een voorspoedig maar bovenal een gezond nieuwjaar toewensen,
een jaar waarin al jullie dromen werkelijkheid mogen worden en een jaar waar we diegenen
die op wat voor manier dan ook “tussen de wal en het schip” terecht zijn gekomen een
helpende hand mogen bieden! Ik zie dat als een voorrecht en hoop dat jullie dat gevoel
kunnen delen!

Daarnaast hopen we vurig dat er zo snel mogelijk een einde mag komen aan de waanzinnige
oorlogen die op veel te veel plaatsen op de wereld worden uitgevochten en waarbij zoveel
onschuldige — vooral kinderen — het slachtoffer zijn.

Deze oorlogen veroorzaken zo veel onnodig leed en leiden alleen maar tot nog meer
polarisatie en leggen daarmee de kiem voor volgende conflicten en afrekeningen.

De onrust in de wereld heeft ook een directe invloed op het verder ontplooien van onze
activiteiten: reizen zijn moeilijk zo niet onmogelijk en opbouw en ondersteuning kunnen naar
onze doelgroepen pas echt oppakken als er sprake is van wederopbouw.

Dit heeft ertoe geleid dat we andere initiatieven die al een reeds “rijdende en goed geoliede
trein” besturen een duw in de rug geven — b.v. de sponsering van 3 opleiding plaatsen bij de
stichting Kafountine voor de duur van tenminste 3 jaar —

We hopen in de loop van deze maand nog verdere contacten te leggen die leiden tot
ondersteuning van een eigen doel of ruggensteun geven aan vergelijkbare initiatieven.

Om dit verder uit te breiden zijn we natuurlijk constant op zoek naar bronnen die een
duurzame ondersteuning garanderen.

Ikzelf heb als voorbeeld i.p.v. de nieuwjaar wenskaarten — meestal zo’n kleine 60 st — niet per
post maar digitaal te versturen en het bedrag wat daarmee gemoeid is — zo’ kleine € 150.00 —
naar onze stichting overgemaakt.

Ik hoop op een continuering van de bijdrage van jullie allemaal middels de club van 100
activiteit en het zou fijn zijn het aantal leden stap voor stap uit te breiden.

Tijdens wat brainstormen kwamen er best nog wel wat ideeén voor fondsenwerving: leeftijd
bij verjaardag in € vertalen, aantal jaren van huwelijk c.q. relatie vieren met een sponsering
in € kortom met wat creativiteit moeten we best wat ondersteuning kunnen realiseren om
diegene die het net even wat minder hebben en een steuntje in de rug kunnen gebruiken
een handjete helpenen.........ccooiiiiii i daarmee onszelf te helpen.!
De beste garantie voor vrede en saamhorigheid is GELIJKHEID!

Dank voor jullie ondersteuning en we houden jullie op de hoogte zo gauw er nieuwe
ontwikkelingen zijn!

Met vriendelijke groeten Coen Jekel



