Footprint, Update, Kerstgroet en Nieuwjaarswens!

In plaats van kaarten!

Ho, ho, even voor de goede orde, dit is niet iets wat je vaak bij b.v. overlijdensadvertenties ziet maar
een bewuste keuze om in plaats van de overigens best wel aardige kerstkaarten weer eens op een
andere manier een wens over te brengenen............ nog iets heel belangrijks onder de aandacht te
brengen!

Zoals bij velen van jullie bekend zal zijn heb ik met ingang van 1 april 2022 —is echt waar geen grap —
mijn bedrijf V&S plus overgedragen aan Teun de Wilde en ben ik gestopt met werken.

Nou ja, met betaald werken.

Jullie kennen me, stilzitten is geen optie!

Begin van dat jaar heb ik de Stichting Free to Roam opgericht, die ik graag onder de aandacht wil
brengen en waarvoor ik jullie steun voor wil vragen.

Free to Roam, een stichting met ANBI-keurmerk zonder winstoogmerk die zich richt op vraaggericht
en structureel ondersteunen van kleine lokale initiatieven die tot doel hebben de leefomstandigheden
van de betrokkenen en zijn of haar directe omgeving te verbeteren en maximale zelfstandigheid te
realiseren.

Uitgebreidere informatie over het hoe en waarom vind je op onze website: www.freetoroam.nl

Uit eigen middelen heb ik al een leuk startkapitaal ingebracht — om al wat dringende acties te
ondersteunen waaronder financiéle ondersteuning van de actie “ kachels voor Oekraine “ —
eenmalige donatie waardoor we mensen uit de kou helpen — en support van de Stichting Hulphond —
doorlopende ondersteuning van dit prachtige initiatief die mensen met een handicap weer helpen een
zelfstandig bestaan op te bouwen — maar om de continuiteit te waarborgen willen we een Club van
100+ oprichten en je daarbij bij deze van harte voor uitnodigen!

Naast de Club van 100+ gaan we natuurlijk tal van andere acties ondernemen om donaties te
verwerven, maar we willen een vaste kern — “een soort vrienden van” - oprichten!

Wat houdt dat nou precies in die Club van 100+

Van een lid van de Club van 100+ vragen we het volgende:

We vragen een maandelijkse bijdrage van b.v.€ 2,50 gedurende een periode van minstens 24
maanden! — natuurlijk hopen we dat de activiteiten die we in die 2 jaar met jullie steun gaan
ontwikkelen voor voldoende motivatie zorgt om ook daarna de donatie voort te zetten maar dat is
dan een vrije keuze!

Waarom vastleggen over een periode van 2 jaar c.q. 24 maanden?

We willen de keuze van de projecten zorgvuldig doen en deze ook duurzaam aanbieden, geen “hap/
snap “maar garantie voor continuiteit!

In die 2 jaar zorgen wij voor een transparante communicatie en verslaggeving van de voortgang van
de projecten die gevolgd kan worden via onze nieuwsbrief “Footprint “

De eerste twee nieuwsbrieven — Footprint 1 & 2 - kunnen al op onze website worden ingezien!

Op de website vind je op de pagina doneren een button waarmee je je lidmaatschap kan aanmelden
waarna wij contact met je zullen opnemen om de donatie te regelen.

We hebben de “drempel” zo laag gehouden dat niemand daarover hoeft te struikelen —inschrijven
voor onze nieuwsbrief kan natuurlijk ook via de site -

Ik hoop dat we op jullie mogen rekenen!

Als je vragen hebt ben ik via de mail of telefoon bereikbaar

E mail: jekelcoen@gmail.com of info@freetoroam.nl
Mobile: 0651720279



mailto:jekelcoen@gmail.com
mailto:info@freetoroam.nl

Dit is wat ik eind 2022 aan jullie heb toegestuurd via de mail.

Inmiddels zijn we twee jaar verder en ben ik net klaar met het schrijven van de 8 Footprint — de
voorgaande 7 staan op de website van de Stichting Free to Roam.

Bijgaand vind je de Footprint 8 waarbij ik jullie wil vragen de maandelijkse bijdrage die ik
oorspronkelijk voor minstens 24 maanden heb gevraagd te continueren en waar mogelijk nieuwe
leden van de Club van 100 aan te werven!

Ik hoop dat de in de Footprint 8 vermelde actie voldoende motivatie is om daarmee door te gaan!

Footprint &

Zoals in mijn laatste footprint 7 gemeld zijn er door twee belangrijke oorzaken in 2024
nog geen concrete stappen gezet in het ontwikkelen van een “eigen” concreet doel.

De eerste reden is de aanhoudende - ja zelfs foenemende - onrust in de wereld
waardoor reizen met name naar die gebieden waar hulp het dringendste noodzakelijk is
onverantwoorde risico's met zich brengt - zonder lokaal contact lijkt het ons niet zinnig
om effectief hulp te verlenen -

De tweede reden is de voortdurende fysieke beperking als nasleep van mijn fietsongeluk
op 3 maart van dit jaar.

Het zorgvuldig met de door jullie gedoneerde gelden omgaan staat bovenaan!

De samenwerking met de Stichting Kafountine waar we afgelopen najaar al een begin
mee hebben gemaakt d.m.v. het ondersteunen van een drietal leerplekken hebben we na
een gesprek met het bestuur verder uitgebreid.

De vrouwenvakschool Satang Jabang in Kafountine in Senegal die zij in 1996 hebben
opgericht heeft een dringende oproep gedaan om de gebouwen die nu meer dan 25 jaar
geleden zijn gebouwd met hulp van de stichting te vernieuwen.

De totale bouwkosten voor vier nieuwe lokalen bedragen € 36000.00

De stichting Wilde Ganzen heeft toegezegd iedere ingezamelde euro met 50% te
verhogen!

De stichting Kafountine moet dus € 24000.00 voor vier leslokalen ophoesten waarvan wij
hebben toegezegd er 1 a raison van € 6000.00 voor onze rekening te nemen.

Daarnaast continueren we onze ondersteuning van 3 leerplekken voor nog weer eens voor
een periode van 3 jaar - duur van een opleiding - wat jaarlijks een bijdrage inhoud van
€ 1500.00

Wij zijn blij dat jullie financiéle bijdrage dit mogelijk maakt en hopen op voortzetting
van deze steun in de komende jaren.

Als er vragen zijn laat het ons weten en voor meer informatie over de vrouwenvakschool
Satang Jabang kijk eens op de website van de stichting kafountine:
stichtingkafountine.nl

In een separate mail sturen we nog een uitgebreid interview met studentes van de
vrouwenvakschool Satang Jabang!

En oh ja, in plaats van 100 kaarten te versturen met bovenstaande boodschap kan ik nu 100 keer
€ 2.00 dus € 200.00 in de kas van de Stichting Free to Roam storten !!



Blijft onverlet dat ik jullie een hele fijne kerst en een voorspoedig — en hopelijk wat rustiger
— 2025 wensen waarin we de wereld — en de leefomstandigheden van de meest
afhankelijke - een beetje beter kunnen maken en uitzien naar meer vrede!



